
De kleren van de keizer

COUPLET 1
Er was eens een keizer
Die leefde in zijn slot
Hij had niet veel taken
hij verveelde zich kapot

hij had geen interesse
in zijn eigen volk
maar leefde veel liever
op de roze wolk.

Hij werd na een tijdje
ook veel excentrieker
zijn dagelijkse kleren die 
moesten steeds sjieker.

Toen kwam er een snijder
van onbekende faam
die was vooral met woorden 
en praatjes bekwaam.

COUPLET 2
Hij zei: “Beste keizer
ik heb hier wat kleren
uit het duurste brokaat
en bestikt met wat veren.

En het beste van alles
wees nu even kien
dat slechts slimme mensen
zoals u ze kunnen zien.”

De keizer zag niets
en twijfelde even
'Waar is dan de kracht
van m'n ogen gebleven?'

Maar toen ook z'n bedienden
de schoonheid beschreven
vond hij z'n verwarring
toch echt overdreven.

COUPLET 3
“Snijder, ik meen het,
het staat mij perfect.
Het volk moet het zien
snel de straat op, direct.”

En buiten de mensen
ze waren heel stil
De keizer was naakt
van z'n teen tot z'n bil

Toen plots uit de keel 
van een kind klonk een kreet:
“De keizer in z'n nakie
heel bloot ligt z'n spleet.”

Toen lachten de mensen
het kind werd gepakt
en snel werd z'n mondje
met tape dicht geplakt.

CODA
En ieder die lachte 
verdween uit de straat
en de keizer liep verder
in z'n naakte gewaad.


